1 Meer kind, minder kind

Pas de vlegel verwijdt de vertrouwde ruimte tot de gehele wereld,
maar deze wereld is desondanks zo op alle plaatsten afgebakend tegen
de wereld der volwassenen, dat ze het veld van duurzaam, riskant
avontuur kan zijn.

Jan Hendrik van den Berg®

Nog altijd trakteert Sinterklaas een keer per jaar plichtsbewust
alle huizen op een kort maar heilig bezoekje. Piet wurmt zich
door de schoorsteen en vult de kinderschoenen. Lange brieven
krijgen een bondig antwoord. De romantiek, die Sinterklaas-
ochtend alleen maar met Kerstavond moet delen, vult nu net
als vorig jaar de woonkamer die wat vroeger dan anders ont-
waakte. Hoe kan het ook anders, wekenlang al was de voorbe-
reiding van dit feest aan de gang. Eerst werd er zorgvuldig gein-
formeerd over wat er allemaal te krijgen zou zijn, vervolgens
werd er zorgvuldig geselecteerd wat op het verlanglijstje moest
komen te staan. Daarna moest de boodschap met hulp van de
ouders nog duidelijjk worden overgebracht aan de geliefde
Kindervriend en ten slotte werden de veel te kleine schoenen
voorzien van de nodige verleiders.

‘En heeft de Sint gebracht wat je vroeg?’ Ja kijk, ik kreeg
Playstation II en een gameboy.’ ‘En ik kreeg een multimedia-
computer en een internetaansluiting.’ Ja, en ik heb een palm-
top en een cd-writer gekregen.’ Elders heeft de Sint gemeend
iets meer pedagogisch verantwoord speelgoed te moeten
achterlaten, niet omdat dat leerrijker zou zijn, maar omdat het
al bij al toch geen kwaad kan. En zijn de kinderen minder
enthousiast? Neen. Kijk, ik heb cd-roms van de aarde en het
heelal en van de dinosauriérs gekregen.’ ‘Ik heb een ‘leer-lezen-
en-rekenen-computer’ gekregen.’ ‘En ik een programma voor
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website-constructie en een voor fotobewerkingen. Koortsachtig
onderzoeken alle kinderen wat het speelgoed hen te bieden
heeft, welke vernuftige mogelijkheden het nog even geheim
kan houden en waar het nog uitbreiding verdient. Een beetje
verstrooid slaan de ouders het schouwspel gade. Ja, Sinterklaas
heeft andermaal zijn beste beentje voorgezet. Hij is alweer naar
Spanje vertrokken zeker?

De Sinterklaastijd zo beschrijven heeft iets onwezenlijks,
omdat het een karikatuur wordt van wat inderdaad een feest is.
Het heeft tegelijk ook iets onwennigs omdat een karikatuur de
werkelijkheid niet weglacht, maar juist enkele schoonheidsfout-
jes accentueert. Vraag maar aan een Parijse straattekenaar, die
tekent al te graag je grote tanden nog groter, je flaporen nog flap-
per. En zo omlijnt een Sinterklaasverhaal met losse hand maar
voorzichtig de details van wat ontegensprekelijk veranderingen
zijn in de leefwereld van het kind en dus ook van de ouder.
Veranderingen die even onombkeerbaar zijn als ingrijpend, even
belangrijk als onvatbaar. Treffend hoe de beste vriend van de kin-
deren de aanleiding kan zijn om net de wereld van die kinderen
te bevragen. Verder zal zijn speelgoed ons doen afdwalen naar de
pedagogische betekenis van moderne technologie. En de ouders
reiken een hand, maar de kinderen willen een joystick, of het is
net andersom. Hoe omzichtig hij ook te werk is gegaan, de Sint
heeft ons niet alleen iets gebracht, maar nam onbedoeld ook wat
mee terug naar zijn onvindbare zuidelijke verblijfplaats. Enkele
geruststellende gedachten.

Smurfen en surfen, spelen en mailen

De nieuwe informatie- en communicatietechnologie intrigeert
ons en heeft ons in de ban. De moderne media zijn onverdacht
en overweldigend, omdat ze haast ongemerkt een plaats inne-
men in elk hoekje van ons leven, terwijl ze tegelijk onvoorziene
mogelijkheden bevatten. De mobiele telefoon en de elektroni-
sche zakagenda mogen dan wel erg in trek zijn, maar het inter-
net overtreft beide moeiteloos. Nooit eerder konden beeld,
woord en klank zo eenvoudig gecombineerd en gemanipuleerd
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worden en dat alles onder de vlag van de interactiviteit. We
beroepen ons op de computer voor werk, ontspanning en dage-
lijkse taken. We zoeken informatie en contact. We delen een
stuk van ons leven met de muis en bouwen aan een intieme
relatie met het scherm. Als het kan, besparen we ons de reflec-
tie over de invloed die dat medium nu werkelijk heeft op ons
bestaan. Het is een vooruitgang en dat betekent dat vooral de
praktische voordelen ertoe doen. Laten we ons niet bekomme-
ren om de vraag of de informatisering tot gevolg heeft dat het
onderscheid tussen waardevolle kennis en louter weetjes ver-
vaagt. We hoeven ook niet stil te staan bij de gedachte dat
e-mail onze sociale contacten verandert en evenmin bij de
mogelijkheid dat een bezoek aan een on-linemuseum mis-
schien toch een slap aftreksel is van een echt museumbezoek.
We zetten de computer aan en uit, maar vooral aan.

Ook kinderen zijn erg onder de indruk van de nieuwe media.
De informatisering en digitalisering doortrekt ook hun leefwe-
reld. In geen enkele klas of geen enkel gezin kan men nog om
de nieuwe technologische ontwikkelingen heen. De nieuwe
technologie, met het internet voorop, is in al haar facetten een
vast ingrediént van de pedagogische omgeving geworden en op
5 december worden we met de neus ook op dat feit gedrukt. De
leefwereld van de kinderen heeft zich gedurende de laatste
jaren in grote mate verplaatst naar een ruimte die voor volwas-
senen vaak nog niet meer is dan een ondoordringbare jungle.
Dat komt natuurlijk door het aanpassings- en leervermogen
van jonge mensen, maar ook door de hand die de markt de
kinderen reikt, meer precies, wat die hen te bieden heeft. Welke
andere ontwikkelingen werden immers zo snel ook op kinder-
maat gesneden?

Laten we beginnen bij het enorme aanbod aan waardevol
elektronisch educatief materiaal. Er zijn programma’s voor het
inoefenen en verbeteren van lees-, schrijf-, en rekenvaardighe-
den, geavanceerde tekenprogramma'’s, cd-roms over biologie en
over aardrijkskunde, over de prehistorie en over de toekomst,
websites over het heelal en over techniek, over kunst en actua-
liteit, met instructies voor ouders en leerkrachten en met oefe-
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ningen voor kinderen, er zijn heuse on-linechatrooms over
diverse onderwerpen. Scholen zetten internetprojecten op en
geven daarvan een neerslag op de meest gepaste wijze, met een
website. Een prachtig voorbeeld hiervan is een poézieproject
waar tekeningen en gedichten van leerlingen te bekijken en te
beklikken zijn.® Dat is allemaal maar een kleine beker uit een
groot vat. Intensief probeert men digitale leeromgevingen te
ontwerpen die het leren in al zijn facetten op een elektronisch
gestructureerde wijze laten verlopen. Het is prioriteit in het
onderwijsbeleid van alle ons omringende landen. En de kinde-
ren, ze surfen, chatten, klikken, downloaden, browsen en mai-
len probleemloos, zorgeloos.

Hallucinerend is het eveneens om te zien welke mogelijkhe-
den de moderne technologie ook oplevert voor de vrije tijdsbe-
steding. Er zijn natuurlijk al wel langer elektronische spelletjes
op de markt, maar het huidige gamma lijkt wel onovertrefbaar
en, wat belangrijker is, het slaat aan. Kinderen en jongeren zit-
ten er niet om verlegen toe te geven dat heel wat vrije tijd wordt
opgesoupeerd door het inoefenen van de fijne motoriek en de
duizelingwekkende reactiesnelheid. ‘Tk zit in een andere
wereld,” klinkt het plots en gelijk hebben ze. Nog acht levels te
gaan, nog een hele vracht punten en een hoop bonussen te ver-
garen. Morgen gaan ze interactief, dat is veel spannender.
‘Computeren’ kaapt een aanzienlijk deel weg van de vrije tijd,
volgens onderzoekers een belangrijk opvoedingsmilieu naast
gezin en school.

Maar dat komt niet alleen op rekening van de spelletjes.¥
Being on line, in de vorm van surfen en chatten, is erg in trek.
Niet moeilijk als je bekijkt hoeveel websites in de eerste plaats
ontworpen zijn om jonge bezoekers te ontvangen. <Kidcity.be>
bijvoorbeeld is een aantrekkelijk virtuele stad met ruim vijfen-
twintig verblijfplaatsen die elk een stuk of wat kamers hebben:
een postkantoor om berichten te verzenden, een bibliotheek
met verhalen en een bespreking van recente boeken, een bio-
scoop met informatie over de nieuwste films, een café met
cocktailrecepten en een praathoekje, een batterij waarin het
over recycling gaat, een sporthal, een keuken, een kiosk, een tv-
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studio, en nog wveel meer. In het discussieforum over naar
school gaan, schrijft een jongen dat hij alvast liever in kidcity
rondloopt. Niet verwonderlijk! Verschillende ‘kidsites’ bevatten
ook links naar webpagina's die door kinderen zelf ontworpen
zijn, naar hun eigen echte homepages. Als je deze pagina's
bekijkt, kun je nog maar nauwelijks volhouden dat het internet
in weinig van de televisie verschilt en het uiteindelijk een pas-
sief medium blijft. Kinderen zijn niet minder dan vroeger vin-
dingrijk, maar het beoefenen ervan is verschoven naar een
andere plek.

Een belangrijk deel van de activiteit vinden we echter voor-
al terug in de directe interactiviteit. Als we de slager om de hoek
mogen geloven, werkt dat chatten als een drug. De werking
ervan is snel en effectief. Nog voor schooltijd loggen sommige
kinderen in een praatkamer in om wat te keuvelen. De betere
kindersites zijn dan ook uitdrukkelijk uitgerust met virtuele
ontmoetingsruimten, al dan niet toegespitst op een bijzonder
thema." Een hoekje voor sport, spelletjes, liefde of meisjespraat
mag niet ontbreken. Van spelen op de straat naar mailen op het
net. Wie durft nog beweren dat de kinderen vandaag niet soci-
aal meer zijn maar louter individualistisch? Ze hebben meer
dan ooit contact met klasgenoten, vrienden en onbekende
chatters in om het even welk land. Welkom in de wereld van het
internet, maar dat is al lang niet meer aan het kind gericht.

Dat laatste hoeft overigens geen reden tot bezorgdheid te
zijn. Wie wil immers verdedigen dat het kind verstoken moet
blijven van enige notie van de moderne techniek, en dus van
volwaardige deelname aan het echte leven? De nieuwste tech-
nologieén maken het leven namelijk een stuk gemakkelijker en
dus aangenamer, doordat zij informatie goed beheersbaar en
manipuleerbaar maken, doordat zij ons helpen bij het efficiént
plannen en uitvoeren van allerhande activiteiten en doordat zij
het sociaal contact versnellen en vereenvoudigen. De wijzigin-
gen die ons dagelijks leven onder invloed van de moderne
media ondergaat, beinvloeden daarom haast onopgemerkt ook
de kindertijd. Het kind komt al gauw te weten dat het de voor-
uitgang door de moderne techniek is die ons helpt de dingen




die we moeten doen, naar behoren te doen. Waarom zou een
kind van tien anders een palmtop ‘nodig’ hebben? Of moeten
we ook dat aan de Sint vragen?

In dit proces van snel goed groot worden helpt ook het inter-
net de jonge mens een stap vooruit. Van jongs af schrijft hij zich
in de nieuwe communicatiepatronen in, neemt hij het consu-
meren van informatie even au sérieux als zijn voorbeeld, laat hij
al snel de vluchtigheid en oppervlakkigheid die de nieuwe
informatie- en communicatietechnologie met zich meebrengt
overheersen. Die impact is tegelijk een inhoudelijke. Nadruk-
kelijker dan de kinder- en jeugdtelevisie reikt het internet het
dagelijkse nieuws aan. Het snijdt uvitvoerig geillustreerde the-
ma’s van allerlei slag aan. Het biedt de mogelijkheid om uit te
kiezen waaraan veel, weinig of geen aandacht moet worden
besteed. Vinden wat je zoekt is vooral vinden en weinig zoeken.
Dat is het karakter van een exploratieve webtocht. En in die
gevolgde route zijn sommigen erg geinteresseerd. De doelge-
richte reclamepolitiek schuwt namelijk ook de kinder- en jon-
gerensites niet. Gretig ijvert ze voor een zichtbare plek in de
ruimte die de ‘webmasters’ voor dure advertenties voorzien.
‘Succes verzekerd’, dat denken althans tijdschriftenredacties,
gsm-operatoren, telefoon- en internetbedrijven, vakantiebure-
aus - en het grote aantal bezoekers op de sites ondersteunt die
gedachte. Het internet, hoe het wordt gebruikt en wat het te
bieden heeft, intensiveert de vervaging van wat een veilige kin-
dertijd mocht zijn. Er zijn nog slechts enkele taboes, waarvan
het grootste is: de gedachte dat er eigenlijk geen meer zijn.

Het is dus te laat als we kinderen zouden willen behoeden
voor ‘pedagogisch onverantwoorde’ invloeden, omdat ze via de
televisie en het internet al zo lang en zonder terughoudendheid
met zo veel en zo uiteenlopende ‘informatie’ worden gecon-
fronteerd. Merkwaardig hoe goed ze daarmee weten om te
gaan, maar vooral hoe wij volwassenen ervan uitgaan dat ze
hiermee probleemloos kunnen omgaan. Zo gaan we vrij gemak-
kelijk voorbij aan het feit dat we heel wat van de jongvolwasse-
nen verwachten als we ze laten surfen. Als de informatie hoe
langer hoe minder betekenis krijgt en vervlakt tot oplichtende
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prentjes, tekstjes en links, hoeven we ons niet al te veel zorgen
te maken. Maar is het echt niet meer dan dat?

We kunnen natuurlijk voorkomen dat onze kinderen websi-
tes bezoeken die we niet geschikt voor hen vinden en met dat
doel ‘kuisheidsfilters’ of kinderchips installeren. Maar willen
we de kinderen dan de toegang tot een deel van de werkelijk-
heid ontzeggen? Het is niet zonder meer duidelijk of die con-
trolesystemen een ‘bescherming’ zijn voor de nieuwsgierige
kinderen tegen weinig pedagogische, verdachte informatie, of
een eenvoudig hulpmiddel om confrontaties uit de weg te gaan
over het ‘verwerpelijke’ van bloot, de dreiging van racisme, het
onmenselijke van geweld, de verwarring tussen waarheid en
fictie, en het spannende van identiteitsconstructies in elektro-
nisch contact.

Kleine burger, gedegen consument

De wijze waarop in de wereld van de moderne technologie de
kindertijd wordt uitgepakt en ingeblikt, is tekenend voor de
veranderingen die de kinderwereld meer algemeen ondergaat.
De ambivalentie waardoor de kinderwereld aan de ene kant als
een aparte wereld wordt beschouwd, maar waardoor aan de
andere kant de banden met de volwassenheid sterk worden
aangehaald, blijft bestaan.

Vandaag heeft een kind de kans op de wereld te komen als
een cyborg, als resultaat van wetenschappelijke kennis en tech-
nologische manipulatie. Daarmee wordt de kans groter dat het
kind als menselijke creatie wordt gezien, in plaats van als won-
der. Als het kind al het resultaat is van de vurige kinderwens
van een man en een vrouw, dan hoeft de bevruchting allerminst
een natuurlijke te zijn. Technieken voor kunstmatige conceptie
mogen in vele gevallen een zegen heten, maar een kind kan ook
ter wereld komen nadat de moeder zorgvuldig het zaad van een
man uitkoos uit een aantrekkelijk aanbod goed bewaarde sta-
len. De donor is, als hij nog leeft, wel de natuurlijke vader, maar
of hij ook vader is, is nog de vraag.
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En dat er niet een betrokkene minder, maar een meer in het
spel is kan ook. Dat is de draagmoeder, die hopelijk het kind na
de zwangerschap afstaat aan de wachtende ouders. En binnen
afzienbare tijd kan het kind zelfs erfelijk materiaal van niet één
maar vijftig of honderd mensen bezitten — het zal maar
Sinterklaasavond zijn. In een moderne samenleving als de onze
heeft dat natuurlijk ook een keerzijde. Als de kinderwens min-
der vurig is, of gewoon niet bestaat, en het kind wordt door de
aanstaande ouders niet als een project ervaren, zijn er even-
goed technieken om de zwangerschap af te breken. Het kind
wordt zo, nog voor de geboorte, in zekere zin geconsumeerd.

Zou dat dan in de genen zitten? Allicht niet, het zou wat te
eenvoudig zijn om hier de ‘genese van het hedendaagse kind’ te
laten beginnen. Het is niet eens gezegd dat er zo een duidelijk
beginpunt is en het loont misschien amper de moeite er naar te
zoeken. Hoe dat consumeren zich voortplant is minstens even
interessant. Wat betekent het dat kinderen ‘eerst grondig infor-
meren over wat er allemaal te krijgen is, vervolgens zorgvuldig
selecteren wat op het verlanglijstje zal komen te staan en daar-
na de boodschap duidelijk communiceren’? Het begint bij de
Sinterklaasfolders in de bus, maar reikt van de ene vijfde
december tot de andere. Elke dag wordt er ingespeeld op de
behoeften en noden van jonge kinderen en worden deze
behoeften en noden gecreéerd, verfijnd en verlegd. Denk aan de
Teletubbies, Sesamstraat, Samson en Kabouter Plop, K3, Winnie
de Pooh, Pokémon, Harry Potter en de hele Disneyfamilie.

Het gaat niet alleen maar om ontspannende televisiepro-
gramma’s, shows of leuke filmfiguurtjes die de aandacht weten
te trekken. Voor de kinderen worden ze verbonden met een rage
door de productie van koeken, drankjes, schoenen, tassen en
jassen met de afbeelding van de kinderidolen, speelgoed, boe-
ken, stickers, enzovoort. Af en toe krijgt een figuurtje een eigen
kinderpretpark, maar steevast hebben ze allemaal een cd, want
zingen kunnen ze als geen ander. En wanneer deze sterren ver-
bleken, of gaandeweg te kinderachtig worden, dan staat er een
ander en ruimer aanbod klaar om hen geruisloos te vervangen.
Naast de jeugdboeken is er het kleurrijke speelgoed en zijn er
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de elektronische spelletjes. Er is de kindermode en een aange-
paste muziekcultuur. Er zijn kindgerichte vakantieverblijven,
jeugdtheater en jongerententoonstellingen. Er is het kinderme-
nu, maar evengoed hoogtechnologische snufjes.

Dit aanbod, waarvan we hier willekeurig wat opnoemen,
wordt zorgvuldig aan de doelgroep bekend gemaakt. Net zoals
bij volwassenen is de kinderreclame er voor de gebruiker, de
drager, de potentiéle klant. Dat kinderen economisch interes-
sant zijn, volgt allereerst uit het feit dat zij weten wat ze willen
en zelf over geld beschikken om de gewenste goederen en dien-
sten te betalen. Daarnaast beinvloeden zij actief de ouders om
hun noden te lenigen en anticiperen de ouders op hun beurt bij
hun aankopen op de wensen van hun kinderen. En de groep
kinderen is ook op lange termijn interessant: zij worden
immers de echte consumenten van morgen.”

De reclame levert zoals steeds goed werk. Ze geeft je de idee
dat als je niet enthousiast ingaat op de verleiding, je stilaan een
buitenbeentje wordt. Je bent in of uit, cool of hopeloos. Wie
betaalt is van ondergeschikt belang, wie consument is daaren-
tegen ... . Het lijkt voldoende dat de kinderen overtuigd zijn van
de waarde van het goed om ook de ouders over de streep te
trekken. Om die overtuiging een aardige kans te geven, passeert
het onmisbare aanbod ook even de revue op de kindertelevisie.
Die brengt niet alleen de al genoemde programma’s en een
journaal op maat, maar ook uitzendingen over trends, over de
laatste nieuwtjes van een of andere popster, over de zopas uit-
gekomen cd’s, over life-style thema’s, enzoverder. Bezoek hun
websites maar en je zult het zien.

Kortom, er is een echt kanaal voor kinderen waarvan de pro-
gramma’s door wat spotjes aan elkaar geregen worden, vieren-
twintig uur per dag op de buis of via het net. En in steeds meer
gevallen is er sprake van multi-channeling, een simultaan gebruik
van diverse media zoals de televisie, de radio, het net en de krant.
Zo blijkt dat bijvoorbeeld de presentatoren van de jongerenzender
TMF veelvuldig verwijzen naar hun website. Dat levert niet alleen
de site én de zender extra populariteit op (vooral wanneer er de
mogelijkheid tot chatten is), maar legt ook de kindermarketing
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geen windeieren.® Kinderen worden door reclamebureaus en hun
klanten commercieel interessant gevonden, en sponsors van zen-
ders en hun sites, of andere producenten, hebben dat goed begre-
pen. Het onderzoek naar effectieve kinderreclame wordt in de eer-
ste plaats dan ook daar, en niet in pedagogische kringen, verricht.

Het zal de kinderen aan niets ontbreken en dat mogen ze
weten. De welvaartsstaat is er ook voor hen. De prijs voor kind-
gerichtheid en kindvriendelijkheid kan overigens niet enkel
door de ijverige markt of de creatieve culturele sector worden
opgeéist. Ock het onderwijs doet een duit in het zakje met zijn
leuke meubeltjes, zijn aantrekkelijke en realistische leermateri-
aal, zijn gevarieerde lesactiviteiten en de lieve juf. Er twijfelt
niemand aan het belang van een kindgerichte school en
terecht. De ouders ten slotte spannen zich op hun beurt in om
ervoor te zorgen dat hun kinderen niets wordt ontzegd, ook al
moeten zij een belangrijk deel van hun vrije tijd opofferen als
privé-chauffeur. Kinderen worden rondgereden van activitei-
ten, langs verenigingen, naar feestjes. Het zijn de schatjes van
de achterbankgeneratie®, een almaar groeiende groep. Nooit
was er zo veel aandacht en zorg voor de wensen van het kind,
nooit zo'n speelruimte op maat, nooit eerder zo'n geavanceer-
de markt voor de kleinsten. Er is duidelijk Meer Kind.

Met dit aanbod weet het kind van jongs af vlot om te gaan.
Als een volleerd consument weet het welke producten wel en
welke niet aan de minimumeisen voldoen. Zo wil het wel de
koeken van Samson, en zeker niet die andere. Zo wil het wel
naar school met een boekentasje van Sesamstraat, maar niet
met dat met die beertjes, enzovoort. Op latere leeftijd wordt er
wat meer gewikt en gewogen, wat op termijn geinvesteerd, wat
gecalculeerd. Verder praten kinderen een aardig mondje mee
over actualiteit, seksualiteit, relaties, schoolgaan, vrije tijdsbe-
steding, mode en technologie. Eigenlijk moeten ze over alles
een mening hebben en gelukkig hebben ze die ook - dat blijkt
althans uit de vele televisiedebatten met kinderen. Het is goed
dat ze zich bewust zijn van al die belangrijke dingen, dat zij zich
bekommeren om die thema’s, dat ze echt volwassenen in spe
zijn. We spreken dan ook graag over ‘jongvolwassenen’.
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De kindburgers - en dan hebben we het even niet over een op
maat gesneden portie in een hamburgerrestaurant - zijn er
natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Er is wat betreft het
opnemen van kinderen in de wereld van de volwassenen op
zich dan ook niet zoveel veranderd. Zij hebben altijd al deelge-
nomen aan het ‘grotemensenleven’. Kinderen waren arbeiders,
soldaten, de opvoeders van hun broers en zussen. En nu dit in
onze contreien nagenoeg volledig tot het verleden behoort, heb-
ben kinderen andere bekommernissen die een rustige, zorgelo-
ze kindertijd in de weg staan. Zo is alles wat voor volwassenen
verkrijgbaar is, ook voor kinderen verkrijgbaar, maar dan in een
kleiner formaat. De moeilijkheid van het kiezen dringt zich op.
Het is zaak om marktbewust te zijn en ervoor te zorgen dat je
niet achterop raakt.

Er zijn ook andere zorgen die in de jonge hoofden ronddwa-
len. Het almaar stijgende aantal echtscheidingen bijvoorbeeld,
ontneemt de kinderen alle zekerheid over hun huidige gezins-
situatie. Dat op elk moment de samenstelling van hun gezin en
hun thuis kan veranderen, houdt hen echt bezig. Het kind als
jongvolwassene is dus niet nieuw, maar de wijze waarop dat
leven is ingericht, is wel volkomen veranderd.

Zo is het kind niet alleen consument, niet alleen een econo-
misch interessante partij. Het kind is niet alleen een jongvol-
wassene, een schaalmodel van hoe een mens deel uitmaakt
van onze samenleving. Het kind is vanaf het eerste ogenblik
ook een lid van onze democratische staat, een mens met rech-
ten en plichten. Het kan rechten ook al snel gaan verdedigen in
hetkinderparlement of de leerlingenraad. Niemand haalt hetin
zijn hoofd tegen kinderrechten te zijn. Het is toch belangrijk dat
ook de jongsten aanspraak kunnen maken op een menselijk
bestaan waarin de ruimte om kind te zijn wordt gewaarborgd.

Kinderen hebben inderdaad recht op leertijd en speeltijd,
zorg en respect. Ook over de plichten zijn we het wel eens. Het
is toch in het belang van de kinderen zelf dat zij weten dat niet
alles kan, dat zij nu al leren hoe het er later aan toe zal gaan.
Mogen we niet van hen verlangen dat ze tot hun achttiende
naar school gaan, verwachten dat ze omzien naar anderen,
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rekening houden met de omgeving? Als wij waarden en nor-
men zoals vorming, respect en democratische levensvoering
belangrijk vinden kunnen we niet anders dan dezelfde ver-
wachtingen ten aanzien van kinderen koesteren. Ock daar heb-
ben ze recht op. Alleen is het jammer dat we onze idealen in het
keurslijf van rechten en plichten hebben moeten wringen.
Waren ze dan niet vanzelfsprekend?

Misschien wel, maar het ontbreekt ons helaas aan tijd om
onze kinderen persoonlijk wijs te maken wat wel en niet door
de beugel kan en waar we veel of veel minder waarde aan hech-
ten. We moeten namelijk meer investeren in onze eigen oplei-
ding en beroep, in ons eigen leven. Kortom, we moeten zorg
besteden aan een degelijke loopbaan- en levensplanning. Het
gevolg is dat net nu kinderen meer kindertijd hebben, die kin-
derwereld van veilig thuis kunnen zijn en onschuldig mogen
spelen langzamerhand wordt gesloopt. Het is dan aan de kin-
deren om zelf de ruimte en de inhoud van hun speelplaats te
bepalen.

Nu de ouders andere zaken aan het hoofd hebben rust de
verantwoordelijkheid voor het doen en laten van het kind op de
eigen kleine kinderschouders. Met zo een juridisch discours
wordt de ruimte om kind te zijn letterlijk en figuurlijk omlijnd,
zoals ook de hondenuitlaatplekken duidelijk zijn gemarkeerd,
en is het voor iedereen duidelijk wat wel en niet getolereerd
wordt. Hoe zat het ook weer met het belang van de mogelijk-
heid om te kunnen experimenteren, uit te proberen en te proe-
ven? Het doet vreemd aan dat kinderen zich moeten spiegelen
aan rechten en plichten terwijl zij hun volwassenheid nog wat
voor zich uit schuiven, maar het heeft ook iets positiefs. Het op
die manier markeren van de speelplaats, stelt de kindertijd
sterker in het daglicht. Het thematiseren in termen van rechten
en plichten, hoe artificieel het ook klinkt, actualiseert de ruim-
te die kinderen nodig hebben om kind te zijn. En daar zit nie-
mand om te treuren. Alleen blijft het een illusie om te denken
dat met een hoop rechten en plichten de meeste pedagogische
problemen zijn opgelost. In de opvoeding is het nodig duidelijk
aan te geven wat mag en niet mag, maar dat is niet genoeg.
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De moderne wereld vertaalt zonder terughoudendheid heel
zorgvuldig een beeld van de volwassenenwereld naar die van
het kind. Het wordt een beetje intolerant en paternalistisch
geformuleerd, maar de bedoelingen zijn goed. Kinderen zijn
schatten, maar ook jonge consumenten, vroegrijpe pubers en
kleine burgers. Ze spelen én leren presteren en uitblinken. Ze
hebben al gauw een doel voor ogen en zullen hun tijd nuttig
besteden. De aard van de blauwdruk mag dan al veranderd zijn,
dat er een blauwdruk is staat buiten kijf. Vreemd hoe we de
wens om vrij en kritisch op te voeden moeten zien te verenigen
met een duidelijk vooropgesteld beeld van de volwassen mens.
Of is het niet zo dat de kinderen zich doorgaans snel moeten
gedragen naar het model van de oudere? Er is duidelijk Minder
Kind.

Speeltijd, kindertijd, het verdwijnt niet zomaar van het toneel.
Het staat meer op de biihne dan ocit. Echt een eigen wereld is
het geworden, ingericht naar de behoeften en wensen van haar
bewoners. Maar tegelijkertijd wordt er geschrapt in zijn rol en
stilaan dreigt de kindertijd een figurant te worden. Het kind
mag nog even als kind op de planken verschijnen, maar zal al
gauw die grote belangrijke rol moeten spelen. Kinderen hebben
er recht op even met rust gelaten te worden. Misschien waren
we dat even vergeten. Het kind heeft behoefte aan de zekerheid
kind te mogen zijn.

Als we ons durven afvragen of we werkelijk kinderen als
jongvolwassenen willen, is die mistige overgang tussen kinder-
tijd en volwassenheid van groot pedagogisch belang. We heb-
ben niet langer alleen boodschap aan de zoveel beschreven en
besproken periode van experimenteren voér de volwassenheid.
De periode van de kindertijd, waarin de poorten naar de ‘echte’
wereld wijd open staan, is in belangrijke mate vervroegd. Als we
de puberteit en de vroege adolescentie als probleemperiode
blijven beschouwen, komen we schromelijk te laat. Iedereen
mag, allang voor er van experimenteren in de puberteit sprake
kan zijn, tot de grote mensenwereld behoren. En zo groeit Meer
Kind en Minder Kind op, een beetje verschillende kanten op
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kijkend, met in de ene hand een pop en in de andere een palm-
top, van de Sint gekregen.

Over vleugels en teugels in de opvoeding

De dubbelzinnigheid van de kindertijd is in onze moderne
samenleving steeds sterker geworden. Het is merkwaardig hoe
de heel aparte kinderwereld zo sterk verweven is met wat we de
volwassenenwereld noemen. Op alle vlakken is het kind Meer
en Minder geworden, vanaf de geboorte tot ... Door middel van
de nieuwste technologieén wordt deze ambiguiteit van schei-
ding en fusie nog eens extra benadrukt. Zij realiseren een spits-
vondig aanbod aan educatief materiaal en speelgoed, terwijl
het medium dat kinderen en hun ouders gebruiken steeds
meer samenvalt. Wie van hen beiden is er nog geen lid van het
wereldwijde netwerk? De moderne informatie- en communica-
tietechnologie creéert een ruimte waarin het kind en de vol-
leerde cybernaut nog nauwelijks te onderscheiden zijn. Ze kun-
nen althans voortdurend moeiteloos van gedaante verwisselen.
Op een bijzondere wijze ontmoeten het Meer Kind en Minder
Kind elkaar in cyberspace, hand in hand worden groot ze in de
virtuele wereld van het internet.

Het zou onjuist zijn om te beweren dat kinderen niet meer
met poppen en treintjes spelen en geen boeken meer lezen. Het
zou even onjuist zijn te ontkennen dat de computer hoe langer
hoe meer centraal komt te staan in het dagelijkse leven van het
kind. Dat geldt voor spelletjes, voor contact met leeftijdsgeno-
ten, maar ook voor het surfen als zodanig. Het zappen krijgt er
toch een broertje bij.

En we hoeven niet te wachten op nog een vijfde december
om vast te stellen dat de ouders het soms een beetje van op
afstand moeten bekijken. Hun kinderen worden razendsnel
groot zonder dat ze zich realiseren wanneer het precies
gebeurt. Voor velen van hen nam het nieuwe millennium een
iets te snelle start en enigszins verdwaasd kijken zij toe hoe
hun kinderen die computer de gekste dingen laten doen.
Oncontroleerbaar, zeker in een opvoedingsrelatie waarin tot
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voor kort in veel gevallen toch nog duidelijk was wie uiteinde-
lijk het laatste woord had. Onwennig ook, die nieuwe verhou-
dingen. Want hoe kun je je kind, je Meer en Minder Kind, over-
tuigen van wat kan en niet kan, mag en niet mag, waardevol en
waardeloos is, als het surft naar plaatsen waarvan je geen ver-
moeden hebt. Je wilt niet alles tolereren, maar je kunt zo moei-
lijk hard maken dat je sommige dingen verderfelijk vindt en dat
‘computeren’ als vrijetijdsbesteding wat afwisseling verdient.
En toch, wiens vrije tijd is het eigenlijk?

De opvoedingsrelatie is inderdaad niet meer dezelfde. De
mensen zijn veranderd en de wereld waarin zij leven eveneens
Je kunt wel willen, maar terug naar die eenvoudige ouder-kind-
relatie van vijftig jaar geleden is onmogelijk. De nieuwe infor-
matie- en communicatietechnologie legt de opvoeder het vuur
aan de schenen en zal dat blijven doen zolang die niet ingaat op
de problemen waarvoor de recente technologie hem stelt.
Onvermijdelijk doemen vragen op naar de inhoud van websites
en de gebruikswijzen van de computer. Het is zo moeilijk hier-
op juist te reageren, omdat je als opvoeder ook niet alles
zomaar doorgrondt en het almaar meer op zuivere willekeur of
onbegrip lijkt wanneer je het surfen aan banden legt. De oog-
kleppenhouding, net doen of je niets ziet en laten begaan, is
even begrijpelijk als verfoeilijk.

En wat dacht je? Natuurlijk biedt de technologie zelf een
oplossing. Die oplossing is misschien niet echt bevredigend, maar
een oplossing is het wel. Ze geeft je als ouder de mogelijkheid uit-
eindelijk toch het laatste woord te hebben, al is het woordje nog
zo klein. Je kunt de tijd dat er gesurft mag worden beperken,
bepaalde soorten sites tot verboden terrein maken. Goed bedoeld
vervorm je je stem tot een kunstmatige computerinstelling, een
beetje gemakkelijk, een beetje hulpeloos. Waar het internet aan
het begrip ‘afstand’ elke betekenis ontneemt, wordt de kloof tus-
sen jongere en volwassene, tussen kind en ouder, juist wat groter.

Niet onverwacht wordt dankbaar gebruik gemaakt van zo
een elektronische pedagogische vinger. Om minstens twee
redenen zijn ouders vaak terughoudend wanneer zij duidelijk
moeten maken wat kan en wat niet. Zo is het op zijn zachtst
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gezegd onduidelijk wat nog wel en wat niet deugdelijk is. Elke
krijtlijn die men trekt is noodgedwongen een persoonlijke
keuze. De filosofie leert ons hoe we steeds minder kunnen
terugvallen op vaste waarden of grote autoriteiten. Door het
grote aanbod aan alternatieve levenswijzen wordt het allemaal
alleen maar onoverzichtelijker. Ook de voortschrijdende ont-
kerkelijking heeft hier natuurlijk sterk toe bijgedragen. Zo
wordt het steeds moeilijker de keuzes die men maakt zelf te
verantwoorden. Het wordt moeilijker, maar ook belangrijker.

Daarnaast hebben kinderen meer vleugels gekregen en flad-
deren zij vooral zelf gekozen figuren in de lucht. Die verworven
vrijheid, de daarmee verbonden verantwoordelijkheid en hun
vergrote zelfstandigheid doen ouders aarzelen om zomaar in te
grijpen. Het resultaat is dat ieder zijn gang gaat. Is dat erg of
loopt het wel los? Het Minder Kind heeft weinig boodschap aan
enige beteugeling van zijn vrijheid, het dopt zijn eigen boontjes
wel. Of ligt het allemaal toch net iets anders? Gaat het om het
vrijgevochten kind dat hiermee de laatste boei breekt of om het
alleengelaten kind dat zich maar moet zien te redden? Keert de
zichzelf sussende opvoeder hiermee alleen de media de rug toe,
of een deel van die nieuwe realiteit? De kinderen ‘zijn groot
genoeg’ en zullen het uiteindelijk toch moeten leren ...

In ieder geval is het voor de opvoeder een hele geruststelling
om te zien dat de nieuwe media niet over de hele lijn verderfe-
lijk zijn. Het omgekeerde is waar, de nieuwe media hebben kin-
deren veel te bieden als het om leren en om de vrijetijdsbeste-
ding gaat. En inderdaad, het Meer Kind heeft ook vleugels
gekregen. Die vleugels dragen het van het tweede naar het
derde leven in dat ene spelletje. Dat is niet mis als bonus. Het is
indrukwekkend kinderen met de computer te zien spelen en
experimenteren. Cyberspace blijkt bij nader inzien een speel-
plaats te zijn, waar zij ongedwongen en onbezorgd kind kunnen
zijn. We zeiden al dat de informatie- en communicatietechno-
logie een echte kindertijd niet in de weg staat, dat zij integen-
deel een virtuele, maar veilige plek voor kinderen creéert. In die
zin is de aard van de kindertijd wel veranderd, maar blijft het
bestaan ervan verzekerd.

MEER KIND, MINDER KIND

Maar dat is niet alles. De rust van de kindertijd, die door de
nieuwe media zowel gevrijwaard als bedreigd wordt, staat of
valt niet met het aantal spelletjes of andere technologische
snufjes dat voorhanden is. Kinderen kunnen zich net als vroe-
ger wel verliezen in hun spel, maar dat betekent niet dat zij
meteen ook de kans krijgen om zorgeloos kind te zijn. Het is
niet ondenkbaar dat de grenzen van het spel meteen ook de
grenzen van de onbezorgde kinderwereld uitmaken. Immers,
het Meer Kind speelt, het Minder Kind is volop bezig volwassen
te zijn. En dat laatste gaat misschien wat snel. Om echt kind te
kunnen zijn heeft de kleine mens behoefte aan zekerheid,
geborgenheid en onbezorgdheid. En het is in de eerste plaats de
opvoeder die in die behoefte moet voorzien.

De vraag is alleen of de opvoeder, in de wereld van de nieu-
we technologie met haar almaar uitdijende zee van associaties,
die zekerheid en veiligheid wel kan bieden. Het is lang niet dui-
delijk hoe het nu zit met die grenzen als we cyberspace binnen-
gaan. Is daar ook enige beteugeling mogelijk, of op zijn minst
begeleiding? Het web brengt je in contact met mensen die je
anders nooit zou ontmoeten, het laat je dingen zien die je
elders niet vindt of zomaar tegenkomt. Op die manier is het
internet een venster op de wereld en nodigt het uit tot een
onweerstaanbare exploratie. Onder de noemer van de interacti-
viteit wordt het internet geacht ons verder te brengen dan lou-
ter consumptie van wat zich aandient. Ock wordt het surfen
met kritische blik, afgedaan als een snel aan te leren vaardig-
heid.

Maar noch de plaatsen die een kind aandoet, noch de hou-
ding waarmee het verder surft heeft de opvoeder echt onder
controle. En net als met andere vensters houd je ook dit venster
niet gesloten, zeker niet voor lang. Het is immers een illusie te
denken dat je de werkelijkheid voor kinderen verborgen houdt.
Er zijn genoeg omgevingen waar kinderen aan het oog ont-
snappen en zelf ‘bijleren’ en dat komen ze doorgaans niet
achteraf vertellen. En we willen toch dat onze kinderen auto-
noom worden? Als volwassene zal de opvoeder trouwens moe-
ten toegeven dat hij als kind bepaalde vormen van humor,
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schuine praat en andere dingen ook wel leuk vond. Onschuld
prediken is een van de meest dubbelzinnige pedagogische
taken.

De uitdaging voor de opvoeder lijkt meer dan ooit te zijn om
het risico van wat zich aandient niet uit de weg te gaan.
Meekijken naar films, spelletjes en websites en erop ingaan,
durven zeggen wat het je doet, waarom je vindt dat iets kan of
niet, is een stuk vruchtbaarder en bevredigender.™ Zo blijven
de nieuwe media niet langer een randverschijnsel van de
opvoeding, waartoe ze makkelijk worden gereduceerd, niet in
de laatste plaats door de opvoeder zelf. Ze vormen ook niet lan-
ger een probleem. Erover spreken geeft ze een plaats in de rela-
tie en dat is ten minste een begin. Sterker zelfs, daar komt het
op neer.

De kindertijd is lang niet ten dode opgeschreven, maar
ondergaat een uiterst complexe verandering. Het is betwijfel-
baar in welke mate die verandering voor kinderen en voor vol-
wassenen een vooruitgang is. Misschien vraagt het opvoeden
van kinderen in deze tijd meer duidelijkheid. Waarom zou de
opvoeder niet mogen zeggen wat volgens hem kan en wat niet
en wat in zijn ogen waardevol is en wat niet? Het vraagt alleen
wat moed en oprechtheid. Net in een tijd dat opvoeding over-
bodig en vooral onmogelijk lijkt te zijn geworden, is dat meer
dan ooit nodig. En Sinterklaas kan dat niet voor hen doen.
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